
Beste ouders/verzorgers,

De LENTE is begonnen, de groepen zijn vrolijk 
versierd, nu moet het lentezonnetjes nog komen. 
Alle ouders hebben in de afgelopen weken het 
rapportgesprek gehad, de muzieklessen van juf 
Carla zijn gestart in de groepen 1 t/m 4 en er zijn 
diverse uitstapjes geweest die u vast in de blogs 
heeft kunnen zien. We zijn gestart met het thema 
Kunst, in school hangen alle mooie kunststukken. 
Vandaag vierden we Pasen in pyjama. De 
kinderraad had het idee om in pyjama naar school 
te komen en hebben vandaag spontaan 
paaseieren verstopt voor alle groepen. Wat een 
leuk idee voor het lange paasweekend start. 

In de vorige nieuwsbrief hebben we Erwin, de 
conciërge, voorgesteld. Hij heeft besloten na zijn 
proefperiode zijn werkzaamheden bij ons niet te 
verlengen.

Fijne paasdagen gewenst en 
tot woensdag 3 april!

Karin Pijnenburg
Team De Vlindertuin
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Uitslag ouderenquête
Uit de ouder enquête komt naar voren dat een 
meerderheid (65%) van de ouders/verzorgers het 
prima vindt als de verjaardagen op een andere 
manier gevierd gaan worden. De komende tijd gaan 
wij als team de opties bekijken hoe we de 
verjaardagen op school gaan vieren. 
Deze nieuwe afspraak rondom trakteren gaat in 
vanaf het nieuwe schooljaar.

Hetzelfde geldt voor de schoolfotograaf; 62% van de 
ouders/verzorgers vindt het goed als er alleen een 
klassenfoto gemaakt wordt. 

In juni worden er klassenfoto’s gemaakt en alle 
leerlingen ontvangen deze gratis.

Prijsuitreiking Kinderraad
En de winnaars zijn…… de Citroenen!



We zijn mega trots op ‘onze kantinemoeders’ Hida en 
Banafshe!

Kantine Zuid is een warme en gezellige plek, waar op 
maandag, woensdag en donderdag ontbijt klaarstaat. 
Een plek waar kinderen weten: hier kan ik terecht 
voor ontbijt en mag ik zelf iets uitkiezen wat ik lekker 
vind. Iedereen is van harte welkom om te komen 
ontbijten!

Daarnaast willen zij activiteiten en workshops aan 
gaan bieden en wordt er informatie gedeeld. Samen 
met ouders wordt besproken waar behoefte aan is. 
De kantine is voor alle kinderen en ouders bedoeld 
die graag sociale contacten willen en gezellig samen 
willen ontbijten.

De kantine is open op maandag, woensdag en 
donderdag van 7.45 - 9.30. Na het ontbijt zijn er tot 
12.00 uur activiteiten voor ouders. 

Lees het hele artikel hier.

Boek Presentatie 
De Bellende Engel

Groep 5 en groep 7 hebben meegewerkt 
aan het boek De Bellende Engel, 
geschreven door Stephanie, moeder van 
Benjamin en Thijmen. De leerlingen  
hebben 9 maanden lang meegewerkt en 
dachten mee tijdens het schrijfproces. 
Daarom waren beide groepen 
uitgenodigd in de st Jan om de 
presentatie van het boek bij te wonen. 
Het eerste boek was voor onze leerlingen, 
we zijn allemaal super trots op het 
resultaat!

…

Welkom!
Warm welkom aan onze nieuwe leerlingen:

★ Marwa

★ Reda
★ Asiya

★ Nadine
★ Madé

SchoolLEERLAB

Op vrijdag 24 mei 
organiseren we weer een SchoolLEERLAB. Onze 
leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun talenten 
en interesses. We zetten hiervoor als team onze 
eigen talenten in!

We willen de leerlingen kennis laten maken met 
verschillende activiteiten maar kunnen dit niet 
zonder jullie hulp & talent! 

Lijkt het u leuk om een workshop te verzorgen, 
voor ongeveer 12 leerlingen, dan kunt u zich NU 
aanmelden bij Ria, Ronnie of Steffie! 

https://www.gelijkekansens-hertogenbosch.nl/nieuws/2673091.aspx?t=Kantinemoeders-openen-Kantine-Zuid-%E2%80%9CWe-geven-kinderen-een-goede-start-van-de-dag%E2%80%9D&fbclid=IwAR2d01z3iRG5ibcvukHIMftDdzOfD7w6VcMops6CJ-KJiHSItthU1UTpP-o


Tekst

Moestuin

We zijn in de groepen weer begonnen met het zaaien en 
kweken van groenten en bloemen.
De kinderen zijn enthousiast aan de slag gegaan. Eind 
april kunnen we de plantjes in de moestuin gaan zetten. 
Nu hopen dat we in de zomer weer heerlijk kunnen 
oogsten van de komkommers, tomaten, wortelen enz.

Dit is door de groepen 
gezaaid:

groepen 1-2    bloemen
groep 3       sla
groep 3-4     bosui
groep 4          wortels/ 

         pompoen
groep 5       courgette
groep 6          andijvie
groep 7       komkommer
groep 8        tomaten

Het zou heel fijn zijn als u een 
keer mee kunt helpen met de 
moestuin. Mocht u dat willen, 
laat dit even weten aan juf 
Sanne groep 1-2A.



Fijn laaaaaaaaaaaang 
Paasweekend!

Vrijdag 29 maart EN dinsdag 2 april 
zijn de kinderen VRIJ!

Palmpasen
Groep 7 en 8 hebben regelmatig een 
handvaardigheidscircuit samen. Op deze manier 
mixen de groepen tijdens die les. De laatste weken 
hebben ze gewerkt aan het maken van een 
palmpasenstok. De stokken/ kruisen werden 
versierd met gekleurd tape, crêpepapier, 
buxustakje en een broodhaantje. De broodhaantjes 
hebben ze ook allemaal zelf op school gebakken. 
Afgelopen weekend, palmpasen weekend, kon 
iedereen zijn/ haar palmpasenstok mee naar huis 
nemen.  Wat zagen ze er feestelijk uit!

DOOR DE LEERLINGEN  –  GROEP 7

Lees mee met onze leukste 
activiteiten in de klas! 


