
Beste ouders/verzorgers

De eerste 8 weken van het schooljaar zijn voorbij gevlogen. De herfst is begonnen en de 
herfstvakantie in zicht. Alle groepen zijn gelukkig fijn gestart. We kijken terug op een succesvolle 
eerste periode. De ouder-kindgesprekken en de ouderinformatieavond zijn achter de rug. Fijn dat 
alle ouders de kans hebben gehad om kennis te maken met de leerkrachten en dat we samen de 
doelen en kwaliteiten van onze leerlingen hebben besproken. 
In de afgelopen weken hebben we al diverse mooie activiteiten beleefd:

● Groep 8 heeft genoten van een geslaagd schoolkamp!
● De muzieklessen voor groep 6, 7 en 8 zijn weer van start gegaan.
● Groep 1-2 en 3 genieten elke woensdag tijdens de danslessen.
● Groep 5 heeft een bijzondere gebeurtenis bijgewoond: de onthulling van de DINO in het 

provinciehuis. Wat een belevenis!

Boeken, Boeken, Boeken!

Op dit moment zijn we volop bezig met de Kinderboekenweek en de school staat in het teken van 
lezen. We hebben veel nieuwe boeken aan onze schoolbibliotheek toegevoegd.

Vraag uw kind vooral naar het leukste boek dat ze deze week hebben gezien of gelezen!

Enkele aandachtspunten om te noemen:
➔ Er komen nog steeds veel kinderen te laat op school, we starten om half 9 met de lessen, 

dus graag vóór half 9 op school aanwezig.
➔ Regelmatig worden kinderen tijdens schooltijd opgehaald voor allerlei afspraken. Verzoek 

om dokter- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. 
➔ Als laatste aandacht voor de veiligheid rondom school tijdens brengen en halen. Parkeer 

uw auto in de parkeervakken zodat we veilig alle leerlingen kunnen laten oversteken.

Leest u mee met alle laatste nieuwtjes?!

Met vriendelijke groet,
Team KC De Vlindertuin
Karin Pijnenburg (directeur)
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Welkom!
Warm welkom aan 

onze nieuwe leerlingen:

★ Mila
 

★  Rafeef 

Pompoenen gemaakt door onze Leerlab leerlingen



Heb je weleens stilgestaan bij wat een groet met jou 
of een ander doet? Het is een klein gebaar, maar 
maakt een groot verschil! Want wat begint bij een 
groet, eindigt misschien wel in een mooie 
vriendschap of band. Laten we elkaar meer groeten, 
zodat iedereen zich gezien, verbonden en 
gewaardeerd voelt. 

Vind hier activiteiten waar jij andere kan 
ontmoeten:         Week tegen Eenzaamheid - 
Gemeente ’s-Hertogenbosch    
#vaniknaarwij Hey!

Scheiden van ouders is een grote 
verandering voor kinderen, die vaak veel 
gevoelens met zich meebrengt. Ze kunnen 
zich verdrietig, angstig of verward voelen 
en hebben soms moeite om zich te 
concentreren op school. Dit kan zich uiten 
in hun gedrag, of ze zich terugtrekken, of 
juist extra druk voelen.

We begrijpen dat hun emoties niet alleen 
thuis, maar ook in de klas invloed kunnen 
hebben. Daarom zorgen we ervoor dat ze 
zich gezien en gehoord voelen en kunnen 
rekenen op een veilige plek om zich te 
ontwikkelen. Een goede samenwerking met 
ouders is daarbij heel belangrijk.

Als je uit elkaar gaat komt er veel op je af. 
Op de website www.alsjeuitelkaargaat.nl 
vindt je veel praktische informatie en tips.

Als je uit elkaar gaat…

Er komen regelmatig berichten via 
Social Schools voorbij met een 
aanbod van activiteiten buiten de 
schooltijden. Deze activiteiten zijn 
voor iedereen en vaak verrassend, 
uitdagend en vooral meestal gratis.

Activiteiten buiten schooltijd

Na de herfstvakantie kunt u op woensdag 
22 oktober weer gezellig komen ontbijten.

U kunt op maandag, woensdag en donderdag ontbijten 
bij Kantine Zuid (eerste verdieping BBS)! 
Veel plezier en smakelijk eten!

Kantine Zuid

De schoolgids is er weer! Deze is 
via Social Schools gepubliceerd 
op 24 september. 
U kunt deze altijd terugvinden 
onder het tabblad bestanden in 
de groep School, of via deze link!

https://www.s-hertogenbosch.nl/week-tegen-eenzaamheid/
https://www.s-hertogenbosch.nl/week-tegen-eenzaamheid/
https://app.socialschools.eu/communityposts/22570330


Vrijdag 3 oktober was het dan eindelijk zover, De Grote 
Proefjesshow. In totaal zijn er de afgelopen 2 weken maar liefst 48 (!) 
proefjes gedaan in de verschillende groepen. 
Uit al deze proefjes zijn er 6 gekozen (2 van elke bouw OB-MB-BB) 
die gepresenteerd werden aan de gehele school. Wat hebben we 
spectaculaire dingen gezien!
Uiteindelijk ging Wojtek er met de "Big bang bokaal" vandoor. Deze 
wisseltrofee mag een jaar lang bij hem in de klas staan!

De grote proefjesshow

In groep 3 hebben we al heel veel letters geleerd. We kunnen zelfs recepten lezen! Afgelopen week stond de letter a 
centraal, daarom hebben we samen appelmoes gemaakt. De kinderen lazen zelf het recept en gingen daarna 
enthousiast aan de slag. Het was niet alleen leerzaam, maar ook erg lekker!

Groep 3 maakt appelmoes!

DOOR DE LEERLINGEN  –  GROEP 3:



Tijdens kamp op dinsdagavond was 
bonte avond. Er werden veel leuke 
shows uitgevoerd.
Er waren originele shows ,zoals 
talentenshow met ballonnen prikken en 
een escaperoom,maar we hadden ook 
hele bekende shows, zoals een quiz.De 
juffen deden ook een act,maar daarover 
ga ik HELEMAAL niks zeggen.
Kortom het was een geweldige bonte 
avond van groep 8 kamp. Groetjes Bjorn

Groep 8 kamp (bonte avond)

DOOR DE LEERLINGEN  –  GROEP 8:

Kamp groep 8 (Billy-Bird)

Wij zijn op kamp geweest. We gingen eerst naar school in de ochtend en toen 
vertrokken we naar Billy-Bird. Ik ga daar over vertellen. We zijn dus naar 
Billy-Bird geweest.Dat was heel erg leuk. We kwamen ongeveer 09:30 aan en we 
gingen 16:00 weg. We kwamen daar aan de juffen moesten nog iets regelen en 
toen mochten we het park in. Iedereen was heel enthousiast.
Wat ook heel leuk was, was dat we alleen door het park mochten lopen. Dus 
iedereen was heel blij en het park was ook helemaal leeg. Er waren maar een 
paar mensen met kleine kinderen.
Veel kinderen van onze klas renden meteen naar de achtbaan of de 
botsauto´s. De juffen gingen op een plek zitten waar allemaal bankjes waren 
om te lunchen. We mochten naar de juffen toe komen als we dorst hadden of 
honger hadden. Achter het hele park was ook nog een water plek je kon goud 
zoeken en er waren glijbanen. En nog verderop was er een heel groot touw 
waar je op kon slingeren. Er was ook een soort waterglijbaan en een hele toren 
waar je op moest klimmen. En op het eind kregen we nog een ijsje en je mocht 
kiezen tussen een softijsje of een raketje. 

Groetjes van Meryam uit groep 8

Lees mee met onze leukste 
activiteiten in de klas! 

http://geweest.we
http://vertellen.we
http://weg.we


Groep 8 kamp                                              Chloë

Wij zijn vorige week op kamp geweest en ik
schrijf over de bonte avond. Dinsdagavond was de bonte avond. 
We hadden best veel acts iedereen had eigenlijk wel een act. Zelf 
had ik met Lotte, Charlie en Pleun een imitatie act van de juffen 
en meesters. De juffen hadden ook een act maar die deden ze 
vrijdag pas. We hebben op de kamplocatie veel leuke dingen 
gedaan, bijvoorbeeld:´Zeskamp`.Dat was superleuk. We hadden 
zes teams en zes spellen en je ging tegen ieder team één keer.                                            

Groep 8 Kamp Spooktocht

We gingen samen naar het bos, we waren in 
groepjes verdeeld. We moesten in de auto de 
blinddoek aandoen wat sommige mensen best wel 
eng vonden. We hadden een zaklamp. Er waren ook 
glowsticks op de bomen.Spooktocht was wel eng, 
maar ook leuk.Het was donker en sommige 
maskers die andere mensen gingen aandoen waren 
wel eng. Er waren ook waarschuwingen op de 
bomen gehangen en dat vonden sommige kinderen 
best wel eng. Het was wel goed afgelopen op het 
eind.    

Groetjes ArsemaMijn groep 8 kamp.

Wij zijn vorige week op kamp geweest.Het was ontzettend leuk en we hebben 
heel erg veel gedaan. We gingen eerst naar Billybird, het was daar echt 
geweldig, we zijn in veel attracties geweest en hebben echt plezier gehad. We 
hebben ook veel spellen gedaan genaamd zeskamp daar moest je veel 
bewegen ( je wordt daar wel uitgeput van) maar dit was natuurlijk ook heel erg 
leuk. Een van mijn favoriete was de bonte avond wat was dat geweldig; er waren 
allemaal  verschillende groepjes en die deden allemaal wat anders de één een 
quiz  en de ander een coole escape game. Zelf deden ik Charlie, Chloë en Pleun 
typetjes na van de juffen en meesters op onze school. Dat was gelukkig echt een 
succes. We hadden ook een spooktocht, dat was toch wel echt mega eng! Echt 
de nummer één op mijn lijstje. Zoals je hoort was dit echt heel erg leuk.

groetjes Lotte

http://avond.we
http://avond.we
http://pas.we
http://superleuk.we

