
Beste ouders/verzorgers

De periode na de kerstvakantie stond in het teken van toetsen en het schrijven van de 
rapporten. Als team zijn we dan ook ontzettend trots op de resultaten van onze leerlingen. De 
rapportgesprekken met u en uw kind geven ons waardevolle informatie om dit schooljaar samen 
weer een mooie stap vooruit te zetten.

Er zijn ook weer mooie successen gevierd! We hebben een fantastisch nieuw schoolembleem, 
we wonnen de tweede prijs in de Oetel-wedstrijd en Pleun uit groep 8 heeft vol enthousiasme 
meegedaan aan de voorleeswedstrijd.

De komende periode kijken we vooruit: we gaan als team aan de slag met het nieuwe schoolplan 
voor de jaren 2026-2030.

Met vriendelijke groet,
Team KC De Vlindertuin
Karin Pijnenburg (directeur)
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Welkom!
Warm welkom aan 

onze nieuwe leerlingen:

★ Reza
 

★ Lucas 
★ Sana
★ Talin

 
★ Aiden
★ Dani
★ Ted
★ Isabel
★ Selina



Tekst

Carnaval Jouw stem telt! 

Word lid van onze MR
Houdt u van meedenken, kritische vragen 
stellen en wilt u  direct betrokken zijn bij het 
beleid van onze school? Dan zoeken we u!

Voor het nieuwe schooljaar komen er twee 
plekken vrij in de Medezeggenschapsraad 
(oudergeleding). Als MR-lid praat u mee over 
belangrijke zaken zoals het schoolplan, de 
besteding van middelen en de koers van de 
school.  Als MR  bent u de schakel tussen de 
ouders en de school. 

Interesse?  

In de week van 2 maart volgt een oproep 
namens de MR.

Emilie Trompenaars is de kind en gezinswerker in Zuid. 

Emilie is werkzaam als kind- en gezinswerker en community builder, onder andere in Zuid. In 
deze rol is zij actief en zichtbaar in de wijk en zet zij zich in om verbindingen te leggen tussen 
kinderen, ouders en buurtbewoners.
Zo helpt zij bij het organiseren van activiteiten waarbij kinderen actief betrokken zijn, ze is 
regelmatig aanwezig op buitenspeelplekken en ondersteunt ouders en opvoeders bij 
opvoedvragen. Ook is zij het gezicht bij de wekelijkse koffie-inloop, waar ruimte is voor 
ontmoeting en gesprek. Binnenkort is Emilie  betrokken bij de opstart van de meidenclub die 
georganiseerd wordt vanuit Klup-up.
De koffieochtend vindt iedere donderdag plaats vanaf 08.30 uur in Kantine-Zuid.  Daarnaast is 
Emilie op dinsdagen en donderdagen zoveel mogelijk te vinden op De Vlindertuin.
Loop gerust eens langs voor een kennismaking of een praatje. Heb je vragen of wil je iets 
bespreken? Spreek haar dan vooral aan of stuur een berichtje.

06 29320083 | 088 – 023 75 00 
emilietrompenaars@farent.nl| www.farent.nl 

http://www.farent.nl/


Data schoolreisjes 2026
Het duurt nog even, maar ook dit jaar gaan 
we weer op schoolreisje! Hieronder delen 
we alvast de data, zodat u deze kunt 
noteren. In de periode na de 
carnavalsvakantie volgt meer informatie 
en kunt u een bericht verwachten  voor 
ouders die willen meehelpen. 

Groepen 1-2: donderdag 28 mei
Groep 3A-B woensdag 20 mei
Groep 4: vrijdag 22 mei
Groep 5: woensdag 20 mei
Groep 6: woensdag 13 mei
Groep 7: vrijdag 22 mei

Groep 8 gaat tijdens het schoolkamp op 
schoolreisje. 

Na het succes van de vorige editie is het op 
dinsdag 31 maart (12.15 - 13.45 uur) weer tijd 
voor het SchoolLEERLAB!

We zoeken enthousiaste ouders, opa’s, oma’s of 
vrienden die een workshop willen geven of 
willen helpen bij een workshop. 

Of het nu gaat om techniek, koken, sport, 
muziek of een unieke hobby: alles is welkom! 
Helpt u onze leerlingen hun talenten te 
ontdekken?

Meldt u aan via Social Schools bij de 
onderwijsassistenten en vermeld:

● Wat  gaat u  doen.
● Voor welke groep en hoeveel leerlingen.
● Of u alleen komt of hulp meeneemt.
● Eventuele materiaalkosten.

Samen maken we er weer een middag vol 
nieuwsgierigheid, plezier en talent van!

Oproep workshops 
SchoolLEERLAB 
dinsdag 31 maart

KLUP-UP gaat weer starten in de 
week van 12 maart!



Tekst

Het letterfeest is een bijzonder en belangrijk moment in groep 
3. We vieren dat we alle letters hebben leren lezen. Een mijlpaal 
om trots op te zijn! Daarom hebben we er een echte feestdag 
van gemaakt, vol leuke activiteiten, letters en veel gezelligheid. 
Wat we die dag allemaal hebben gedaan en beleefd, lees je 
hieronder. 
Geschreven door Amy, Franky, Isa & Lenn. 

DOOR DE LEERLINGEN  –  GROEP 3B

Lees mee met ons letterfeest! 

we kwamen binnen en we zagen 
letter koeken. daarmee gingen 
we woorden maken. toen mogen 
we ze op eten. en toen gingen 
we letter bingo doen met groep 
3B en groep 3A. 

en toen gingen we een speurtocht doen 
in de gymzaal. je moest woorden zoeken 
en schrijven. en we gingen spelletjes 
doen zoals zinnen memory en woorden 
memory. 

en toen gingen we de disco doen. er 
was ook een dansvloer en  een 
discolamp en leuke liedjes. en toen 
was het echt een feest!

het laatst gingen we naar de gymzaal. en daar 
waren de papas en mamas. en toen gingen we 
het letter liedje zingen. en toen kregen we een 
letter diploma en een bloem! en toen gingen we 
nog een keer het letterlied zingen. 



Hoi ik ben Inoa. 
we hebben een nieuw schoolplein. 
we hebben daarbij ook een nieuwe 
speeltoestellen gekregen zoals een 
kukelrek en ook een podium.  
We hebben ook een nieuw voetbalveld 
gekregen. 

We hebben een mooi groen schoolplein 
gekregen. ik ben er heel blij mee. 
Omdat eerst hadden we alleen maar 
onkruid. iedereen loopte er over heen. 
het zag er niet leuk uit. en voor
de lieveheersbeestjes was het geen 
leuk leven. ik hoopte natuurlijk
dat het goed zou komen met de 
lieveheersbeestjes. en de andere
beestjes. nu zijn er heel veel planten en 
alles is gelukkig goed 
gekomen. met de rode en gele 
lieveheersbeestjes en spinnen. maar 
daar ben ik bang voor. IEUW en AA!!!!

Marielle

hoi met lucas 
We hebben tegniek les 
gehad van ASML. we hebben
geleerd dat er een zin bestaat dat helpt bij de namen van de 
planeten en de zin is: maak van acht meter japanse stof uw 
nachtjapon.   weten jullie dat jupiter 79 manen heeft? en hebben 
jullie de ringen van saturnus een keer gezien? ik wel dat was 
heel mooi. ik heb een feit voor jullie, weten jullie dat als een ster 
rood is, is hij out. en als de ster blauw is is hij jong.

Techniekles

DOOR DE LEERLINGEN  –  GROEP 4

Lees mee met onze leukste 
activiteiten in de klas! 

Nieuw schoolplein

hoi ik ben douwe 
en wist  je dat de zon een ster is. en wist je dat pluto eerst een 
planeet was. en wist je dat de zon tweeduizend grade celsius 
is. de zon kan 10 miljard jaar leven  steren kunnen dood gaan.

hallo ik ben ramzi 
julli weeten niet dat je ook 
stroom in je lichaam hebt 
niet alleen in opladers maar 
ook in je lichaam want een 
plasma bal als je dat 
aanraakt gaat wat erin zit 
gaat naar je vinger toe of 
met andere dingen



Carnaval op De Vlindertuin!

Dit jaar hebben we een nieuw 
schoolembleem laten maken. Om tot een 
mooi ontwerp te komen, hebben we een 
emblemen-wedstrijd georganiseerd. Hierop 
kwamen heel veel creatieve en mooie 
inzendingen binnen. Het ontwerp van Quinn 
(groep 5) is als winnaar gekozen. Samen 
met Vince (groep 7) is dit ontwerp nog 
verder verfijnd en digitaal gemaakt. Wat 
een prachtig resultaat.  Een embleem om 
trots op te zijn!

Ook dit jaar hebben we op de Vlindertuin 
weer een prins en prinses carnaval! Maak 
kennis met prins Merlijn (groep 8) en 
prinses Tess (groep 6). Zij openden samen 
het carnavalsfeest en mochten jureren bij 
het OETEL-spektakel. In hun mooie 
outfits en met veel enthousiasme hebben 
ze er een super feestelijke dag van 
gemaakt met de hele school!

OETEL-spektakel 2026

Nieuw embleem

Prins Merlijn & prinses Tess

Wij wensen iedereen een 
fijne carnavalsvakantie!

Wat een geweldige optredens tijdens 
ons eerste OETEL spektakel. Elke groep 
deed zijn uiterste beste en al onze 
leerlingen stonden te stralen op het 
podium. 
Groep 7 ging er met de beker van door, 
van harte proficiat! 


